
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 05 mei 2024 

  

  Voorganger: Mevr. R. Dekker-Averesch

  Organist: Mevr.Willy Misker 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht  

als een stralende dageraad 

 

Orde van dienst  

 

Welkom en mededelingen 

 

Dienst der voorbereiding 

 

Intochtslied (staande) ELB 125: 1, 2 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 

 

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft 

Die vol ontferming ieder troost 

En alle schuld vergeeft 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft 

 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon 

Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon 
Halleluja. Geprezen zij het Lam 

Dat de schuld der wereld op zich nam 

 
Bemoediging en groet (staande) 

 

Zingen:NLB Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 



Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Gebed om ontferming 

 

Genade verkondiging 1 Korintiërs 1: 1-9 

 

Zingen: Psalm 66: 1, 3 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen 

 

Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 

die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 

zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

gelouterd voor uw ogen stelt. 

 
De naam des Heren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 

 

Dienst van het Woord 

 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

Schriftlezingen: Johannes 12: 23-27 ; Johannes 15: 12-13 

 

 

 



Zingen: Lied 653: 1, 4, 7 U kennen, uit, en tot U leven 

 
U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 

Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 

 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 
 

Overdenking  

 

Als geloofsbelijdenis zingen we staande 

ELB 275: 1, 3 en 4 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik  

 

'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
 daarom zing ik van genâ, 

 van ontferming en verlossing 
 door het bloed van Golgotha. 

 Daarom zing ik U, die stervend 

 alles, alles hebt volbracht, 
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 

 Lam van God, voor ons geslacht! 
 

 'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde 

 met haar doornen heeft gekroond, 
 maar Die nu, gekroond met ere, 

 aan Gods rechterzijde troont; 
 U, aan wiens doorboorde voeten 



 eenmaal in het gans heelal, 

 hier, daarboven en hieronder 
 alle knie zich buigen zal. 

 

 Ja, 'k geloof, en daarom zing ik, 

 daarom zing ik U ter eer, 

 's werelds Heiland, Hogepriester, 
 aller heren Opperheer! 

 Zoon van God en Zoon des mensen, 

 o, kom spoedig in Uw kracht, 

 op des hemels wolken weder! 

 Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht. 
 

Dank en voorbede 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied 657: 1, 4 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 
Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 

Wegzending en Zegen 

 

 

 



Zingen: Lied : 708 1, 6 

 
Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer. 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Orgelspel 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

Omzien naar elkaar 

Mw. H. Ellen, Schooldijk, heeft een operatie ondergaan, maar mocht na een 

paar dagen weer naar huis. 

 

4 en 5 mei, dagen van pijnlijk herinneren en dankbaar vieren. Het lijkt elkaar 

uit te sluiten, maar het gekende verdriet van oorlog, maakt vrede tot iets om 

dankbaar voor te zijn. Er zijn veel ouderen die de oorlog aan den lijve hebben 

ervaren. Zij dragen littekens met zich meedragen. Het doet goed als die 

pijnlijke herinneringen kunnen worden gedeeld. Dat geldt ook de moeite en 

het verdriet van vandaag. In het omzien naar elkaar willen we meedragen en 

bidden we voor elkaar. Lied 1014 uit het Liedboek: 

Kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen. 

De sterke zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen. 

Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: een schat om uit te delen. 



Open inloop 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie 

achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij 

binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Vegter 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. S. Bennink, Goeman -Borgesiusstraat. 

 

Gemeenteberaad. 

Zondag 12 mei is, tijdens en aansluitend aan de dienst, een gemeenteberaad.  

Aangezien de gemeenteavonden de laatste keren niet meer bezocht wordt 

door veel gemeenteleden, heeft de kerkenraad ervoor gekozen om dit te 

tijdens en na de dienst te doen. 

De jaarrekeningen 2023 van Beheer en Diaconie worden tijdens dit 

gemeenteberaad besproken. De verkorte versies staan elders in deze 

Zuiderklanken. 

Ook het beleidsplan 2024-2028 moet vastgesteld worden.  

Om dit zo kort mogelijk te houden, kunt u het beleidsplan van tevoren 

opvragen bij de scriba mevr. Lanjouw. Uw eventuele vragen kunt u dan 

stellen tijdens het gemeenteberaad. 

Normaal gesproken zal dit niet lang duren. 

Daarna gaan we samen koffiedrinken in de grote zaal. 

Wij hopen dat veel gemeenteleden hiervoor blijven om samen nog een 

moment na te praten over dit gemeenteberaad en eventuele opmerkingen 

kenbaar te maken aan de aanwezige leden van de kerkenraad. 

 

Kerkenraadverkiezingen. 

Kerkenraadverkiezingen. Zondag 19 mei (1e Pinksterdag) zullen 

onderstaande gemeenteleden (her)bevestigd worden. 

Diaken: Mevrouw M.H. Koopman-Geers 

Pastoraal werker : De heer D. Vegter  

Diaken: Mevrouw A. Schuiling-Grootenhuis (herbevestiging)  

De heer G.H. Hulsink (herbevestiging)  

Ouderling-kerkrentmeester: 

De heer G.L. Oostingh (herbevestiging)  

De heer G. Schuiling (herbevestiging) 

Eventuele bezwaren voor 10 mei schriftelijk en ondertekend doorgeven aan 

de scriba van de kerkenraad mevr. Lanjouw.  

 

 



4 mei Herdenkingsbijeenkomst in de Zuiderkerk. 

De herdenkingsbijeenkomst wordt zaterdagavond om 19.00 uur rechtstreeks 

uitgezonden via Kerkdienst gemist, net als op zondagmorgen. 

Heeft u het gemist, u kunt ook kijken op een later tijdstip. 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 10 mei is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 8 mei zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en 

thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 

10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 

 

Hemelvaartdienst 9 mei  Aanvang 9.00 uur 

Gezamelijke dienst Kerken met Vaart 

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang: Project Moldavie 

 

Zondag 12 mei  

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: scriba@pknnav.nl 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

 

mailto:scriba@pknnav.nl
http://www.pknnav.nl/


ROON STAAL DOET NIEUW AMSTERDAM AAN TIJDENS LENTE 

TOUR 

 

Zanger en pianist Roon Staal komt in zijn nieuwe Lente Tour naar Nieuw 

Amsterdam. Het concert vindt plaats op zaterdag 18 mei in de Zuiderkerk.  

De aanvangstijd is 20.00 uur.  

 

Magische, rustgevende sfeer 

Met zijn warme tenor-stem en melodieuze pianospel speelt Roon bekende 

cover songs op authentieke wijze en eigen werken, zowel in het Engels als 

Nederlands.  

 

Musical en buitenland 

Als kind stond Staal al op de theater planken en in TV studio's met artiesten 

als John Kraaijkamp sr., Ruth Jacott, Ron Brandsteder en Ernst Daniël Smit. 

In de hit-musical Les Miserables speelde Staal de kinderrol Gavroche in het 

Carré Theater en als jonge twintiger nam hij de titelrol in de rock-opera 

'Tommy' op zich met lovende kritieken ten gevolg. In de musical Rembrandt 

speelde hij even later naast Henk Poort als zoon Titus van Rijn en met 

Chantal Janzen en Freek Bartels gaf hij in 2010 gestalte aan het verhaal van 

de Hollandse musical Petticoat waarmee hij de grotere theaters aandeed. Met 

name daarna trad Roon veel op in het verre Oosten van Rusland en Japan met 

zijn solo werk terwijl hij in Nederland nu zo'n 4 touren per jaar volbrengt. 

 

Alle informatie over dit concert kunt u vinden op de 

website www.roonstaal.com 

Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125.  

Tickets kosten € 22,50. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hebben toegang voor € 

12,50. 

 

Ook kunt u kaarten reserveren bij Ginus Oostingh, Tussenpad 22, Nieuw 

Amsterdam. 

Tel. 06 53570349  E-mail: g.m.oostingh@gmail.com  

 

 

http://www.roonstaal.com/
mailto:g.m.oostingh@gmail.com

